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Warmte in vele tinten
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De herfst brengt rust in de natuur — en ook in ons dagelijks leven. Het is

een seizoen waarin we het wat kalmer aan mogen doen, waarin we

genieten van de kleine dingen: een kop koffie, sfeerlichtjes, een goed

gesprek, een wandeling tussen de vallende bladeren.

Het gedicht Herfstlicht herinnert ons eraan dat deze periode niet alleen

gaat over loslaten, maar ook over gezelligheid en verbondenheid. Over

samen aan tafel zitten, herinneringen ophalen en het leven vieren zoals het

nu is.

We hopen dat dit gedicht u kan doen glimlachen of even kan laten

mijmeren. Misschien herkent u iets van uzelf in de woorden, of denkt u

terug aan een mooie herfstdag van vroeger. Als u zin heeft om uw eigen

herfstverhaal, herinnering of gedachte te delen, dan bent u van harte

welkom. Want samen maken we van dit seizoen iets warms en waardevols.

De bomen kleuren als herinneringen,
geel van vreugde, rood van pijn.

Een blad dwarrelt neer — zo vredevol,
alsof het zegt: ik mag er zijn.

De dagen worden korter, zachter,
de zon schijnt lager door het raam.

Maar binnen ruikt het naar appeltaart,
en klinkt een stem die zegt:

“Ga maar al zitten, ik kom eraan.”

We praten over vroeger, lachen zacht,
de tijd glijdt traag als warme thee.

En buiten zingt de wind een lied,
dat fluistert: alles komt weer mee.

Want herfst is niet alleen het einde,
maar ook een rustpunt in het jaar.

Een plek waar leven langzaam danst,
en elk moment draagt een verhaal.

Dus laat de regen maar tikken op het glas,
laat de takken buigen in de wind.

Binnen is het warm, en vol van leven —
zoals een hart dat nog steeds bemint.







6

Alleen op de wereld

We kennen het boek allemaal: Alleen op de wereld van  Hector Malot. Het is
het ontroerende verhaal van een vondeling, RŽmi, dat  al generaties lang
lezers raakt. Het boek neemt ons mee op de weg van een  jongen die bijna
niets bezit, maar die ondanks alles een groot hart toon t en licht brengt
waar hij komt.

RŽmi groeit op zonder zijn echte ouders te kennen. H ij voelt zich soms
verloren, alsof de wereld hem vergeten is. Toch vindt  hij een thuis bij
eenvoudige mensen, en later vooral bij de oude Vitali s, een rondtrekkende
muzikant. Met een aapje en enkele honden vormen zij  een klein gezelschap
dat optreedt in dorpen en steden.

Samen trekken ze rond, soms door regen, soms door sneeuw , soms onder
een stralende hemel. De nachten zijn koud en de dagen  vaak zwaar, maar
telkens opnieuw lukt het hen om mensen te laten gliml achen. In een
wereld vol armoede en hardheid brengen ze muziek, sp el en een sprankje
vreugde. Vitalis leert RŽmi dat zelfs de kleinste tone n een groot verschil
kunnen maken.

Vitalis wordt meer dan een meester. Hij is als een vade r die hem begeleidt,
hem beschermt, hem leert om niet op te geven. Dankzij  hem ontdekt RŽmi
dat er naast de grijze tinten van het leven ook warm e kleuren zijn:
vriendschap, trouw, en de vreugde van samen onderweg t e zijn.

Toch blijft hun weg zwaar. Soms hebben ze geen brood,  soms geen dak
boven hun hoofd. En altijd blijft de vraag in RŽmiÕs hart wie hij eigenlijk is
en waar hij vandaan komt. In die onzekerheid groeit  hij op: een jongen
zonder wortels, maar wel met de kracht om anderen lic ht te geven.

Op een dag slaat het noodlot toe. Vitalis sterft, en R Žmi staat opnieuw
alleen. Het verdriet is groot, want met hem verliest hij zijn beschermer en
zijn vriend. Maar zelfs in dat verlies ontdekt hij iet s waardevols: dat liefde
niet wegvalt, maar als herinnering blijft meereizen.  Het licht van Vitalis leeft
in hem verder.
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Daarna gaat RŽmi opnieuw de wereld in, op zoek naar werk, naar
vriendschap, naar een plaats waar hij mag blijven. Hij  ontmoet nieuwe
mensen die goed voor hem zijn, en beetje bij beetje bouwt hij een bestaan
op. Zijn weg is nog steeds vol gevaren en ontgoochelin gen, maar hij draagt
de lessen van Vitalis in zich.

Op het einde van het boek komt er toch een onverwach te wending. RŽmi
ontdekt zijn afkomst en vindt een familie die hem aan vaardt. De jongen die
altijd alleen was, krijgt eindelijk een thuis. Wat be gon in verlatenheid
eindigt in verbondenheid.

Daarin ligt de kracht van dit verhaal. Het toont ons dat het leven vele tinten
kent: donkere tinten van verdriet en honger, maar o ok lichte tinten van
liefde en hoop. RŽmi heeft beide gekend. En doordat  hij de lichte tinten
wist vast te houden, werd zijn bestaan niet gebroken, m aar vervuld.

Alleen op de wereld blijft ons aanspreken omdat het l aat zien dat niemand
enkel door zijn eenzaamheid bepaald wordt. Altijd i s er de kans dat warmte
ons vindt, dat een nieuw begin mogelijk wordt. En da t maakt dit verhaal,
geschreven meer dan een eeuw geleden, nog steeds herke nbaar vandaag.

Kris
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In de herfst en winter worden tinten vaak dieper. Het licht valt anders

binnen, de schaduwen zijn langer, en de stilte krijgt meer gewicht. Ook in

een mensenleven brengen de latere jaren diepgang mee. Herinneringen

worden scherper of juist zachter, relaties krijgen een andere kleur, en de

blik op het leven verandert. Het grijs van ouder worden is niet leeg, maar

rijk aan schakeringen die alleen met de tijd zichtbaar worden.

Zo mogen wij trots zijn op de 107 tinten grijs die dit huis vullen. Zij maken

ons tot een gemeenschap waar ieder zijn eigen plaats heeft. Geen kleur

overheerst, geen tint is overbodig. Samen vormen wij een mozaïek die

warmte uitstraalt, juist in de maanden dat de dagen korter en kouder zijn.

kris
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Familiedag 2025

Onze jaarlijkse familiedag ging door op zaterdag 20 september. Het was

een dag vol ontmoeting, plezier en verbondenheid. Bewoners, families en

medewerkers genoten samen van een mooi namiddag, gevuld met

gezelligheid, muziek en lekkers. We kijken met dankbaarheid terug op

deze momenten die ons als gemeenschap dichter bij elkaar brengen.

We bedanken alle aanwezige vrijwilligers om hun steentje bij te dragen, en

Dirk voor de mooie fotoreportage!

Een onschuldige hand, onze bewoonster Miet, trok de vier winnende

tombolalotjes. Hieronder kan je enkele winnaars zien!
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Kopje tijmthee in de herfst

Vanaf nu gebruik je dit kruid niet meer alleen om smaak en heerlijke
geuren aan je eten toe te voegen.

Je zult het ook willen gebruiken als een warme drank.

Tijmthee is goed om ontstekingen te verminderen en te
desinfecteren.

Wanneer je verkouden bent of moet hoesten,

kan je vertrouwen op de kracht van tijm.

Ook bij opgeblazen gevoel en maaglast,

aarzel dan niet om een kopje tijmthee te maken.

Het kruid is bovendien heel goed voor je immuunsysteem,

en dat kan altijd wel een boost gebruiken in de herfst!

Voeg eventueel een lekker lepeltje honing toe…

wzc emmaus orroir, november 2019

Herfstig lekker
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Kopzorgen zijn geen teken van zwakte. Ze tonen net aan dat je goed voor

jezelf mag zorgen en dat steun vragen belangrijk is. Praat erover, zoek

steun in je omgeving en schakel professionele hulp in wanneer dat nodig

is.

Ook als naaste kan je veel betekenen Herken tijdig signalen bij een oudere

volwassene en bied steun waar mogelijk.

Ontdek hoe je kopzorgen bespreekbaar maakt. Ontdek de 4 signalen, lees

waar je hulp kan krijgen, hoe je iemand kan helpen, getuigenissen van 65-

plussers en tips van experten via de website https://www.tegek.be/

Bron: https://www.tegek.be/campagnes/onderdeschil/over-deze-campagne

Vroeger sprak niemand over hoe je je écht voelde.
Je moest sterk zijn en zwijgen. Maar ik merk nu dat
praten oplucht en dat hulp vragen helemaal geen
zwakte is.” – J., 72 jaar
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De winter leert ons dat er een tijd is om te verstille n. Buiten ligt de aarde te
rusten, binnen zoeken wij beschutting. Dat kan ons helpe n om ook
innerlijk stil te worden, en opnieuw te luisteren naa r wat God ons zegt. Het
Kind van Bethlehem spreekt zonder woorden, maar zijn  aanwezigheid is
sterker dan alle uitleg. Hij nodigt ons uit om ons hart  te openen en Hem
toe te laten in ons bestaan.

Zo wordt Kerst een feest dat ons niet alleen terugvoer t naar vroeger, naar
herinneringen van kindertijd en familie, maar dat o ok vandaag een nieuwe
betekenis heeft. Want telkens opnieuw wil God geboren worden in ons
midden. Hij komt waar mensen elkaar dragen, waar hoop gedeeld wordt,
waar liefde handen en voeten krijgt.

kris
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