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De redactie van de huiskrant staat steeds open voor
bemerkingen, rechtzettingen en verbeteringen van

foutieve informatie.
Indien u opmerkingen of vragen heeft omtrent de

huiskrant kan u steeds terecht bij Imke, Julie en Kris.

Wij staan zeker ook open voor ideeën rond nieuwe thema's.

Antwerpse Steenweg 103, 9140 Tielrode

Email: info@huizevincent.be

www.huizevincent.be

Facebookpagina: Huize Vincent

Instagram: wzchuizevincent
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Pasen, feest van hoop en

opstanding

In de donkerte van de aarde,

in de kale boom,

in de kern van elke pit,

zit er ondanks het schijnbaar

levenloze

steeds kiemkracht en groei.

In de koelste blik,

in het scherpste woord,

in de zoutste traan,

in de grootste verlatenheid,

zit er ondanks het dodende

kans tot verandering.

In het oprecht aankijken,

in het open luisteren,

in het hartverwarmend spreken,

in de uitgestoken hand,

in de dragende zorg,

zit er hoop en opstanding.

Telkens weer sprankels leven,

Pasen en verrijzenis dichterbij.

(Kathleen Boedt)
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Voorwoord

Beste lezers,

We hebben ervoor gekozen om het tweede nummer van onze

bewonerskrant samen te laten vallen met de vasten en het paasgebeuren.

Eigen aan dit gebeuren is dat we van een koude, natte periode overgaan

– ja we hebben de laatste tijd echt ons hemelwater wel gekregen- naar het

licht en warmte. Dit alles komt het meest tot uiting als we naar de natuur

rondom ons kijken. Deze ontwaakt uit langzaam maar zeker uit haar

winterslaap. Voedingssappen stromen weer omhoog naar de takken van

de bomen/struiken en we zien de knopjes van vele voorjaarsbloeiers al

zwellen.

De eerste bloesems op de fruitbomen beginnen al langzaam open te

komen en in de tuin staan al menige paaslelies te pronken met hun wit-

gele kleuren. Ook de dierenwereld laat zich niet onbetuigd. Verschillende

vogeltjes vliegen al voorbij met takjes en donsjes in hun snavel en ’s

morgens kunnen we al genieten van hun heerlijk ochtendconcert. Wie de

voorbije dagen naar de voorjaarsklassiekers heeft gekeken of zondag

naar de Ronde van Vlaanderen zal kijken op 02/04, zal mee opmerken hoe

mooi het landschap er al bij ligt.

Daarnaast kunnen we meegeven dat we blij zijn dat het corona-verhaal

gelukkig nu wel onder controle is en we opnieuw kunnen schakelen naar

wat we noemen het nieuwe normale. Dat we nu kunnen beschikken over

een mooie straat en toegangsweg is een surplus die nu tot uiting zal

komen. Ook in Huize Vincent zitten we niet stil en slaan de lentekriebels

ook toe om het één en het ander te realiseren.

Naast het inzetten op vele zinvolle dagbestedingsactiviteiten op de

afdeling, is er weerom een gevulde jaarkalender opgemaakt met een

diversiteit aan ontmoetingsmomenten. Wat de processen ivm de kwaliteit

van de zorg en dienstverlening betreft, zijn we volop bezig met de uitrol

van de BelRAi, zijn we opgestart met onze eigen warme keuken en dit al

voor een aantal dagen van de week, hopen we weldra de nieuwe

directeur woonzorg te kunnen aankondigen en starten de schilderwerken

op de afdeling De Kouter.
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Ook zal onze tuin verder ingericht worden zodat het de komende

maanden een ontmoetingsplaats mag worden voor bewoners en familie.

Verder kunnen we nog meegeven dat we nu zoeken naar een uitbreiding

binnen de opnamedienst zodat we ook hierin de permanentie en

aanwezigheid kunnen verhogen. Tot slot geven we nog mee dat we onze

samenwerking met onze buren Woonanker verder zullen aanscherpen en

verder inzetten op een goede afstemming.

In afwachting van de realisatie van dit alles, hopen we dat ook bij jullie –

lezers – het lentegevoel mag groeien en bloeien en mocht het nog niet zo

zijn, dan hopen we dat de vele artikels in deze huiskrant dat toch mag

aanwakkeren. We verwijzen dan ook graag naar de bijdrage van heel wat

medewerkers in deze krant.

Afsluiten doen we dit voorwoord door u allen een Zalige Pasen toe te

wensen. Pasen, de gebeurtenis bij uitstek die ons mag doen hopen….

Koen Van Wauwe

Algemeen Directeur
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Zorgvernieuwingsproject

Mijn naam is Camille De Jonghe, 22 jaar en ik ben sinds kort tewerkgesteld

binnen wzc Huize Vincent. Zelf zal ik niet zoveel te zien zijn in het huis

daar ik een opdracht heb als voltijds ergotherapeut binnen het

zorgvernieuwingsproject SOM+.

Dit RIZIV-project wordt gesubsidieerd door de overheid en laat toe dat

ergotherapeuten aan huis kunnen gaan om samen met de cliënt te

bekijken wat nodig is om langer thuis te kunnen blijven wonen. Het project

loopt in de regio Waas en Dender en regio Wetteren.

Samenvattend :

Voor wie is het Som+-project

Iedere persoon vanaf 60 jaar die moeilijkheden ervaart in het dagelijkse

leven.

Wat is ergotherapie/ wat doet de ergotherapeut aan huis ?

Ergotherapie is gericht op het bevorderen of verhogen van de

zelfredzaamheid. Onze cliënt staat centraal en is ons vertrekpunt. Samen

kijken we wat betekenisvol is voor de cliënt.
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Wat houdt dit concreet in ?

• Valpreventie : wat kunnen we doen om valincidenten te vermijden

• Woningaanpassing om ervoor te zorgen dat de basiszorgen nog

thuis verstrekt kunnen worden.

• Geheugentraining: het aanbieden van ondersteuning om het

geheugen te blijven trainen/ het aanbieden van hulpmiddelen hierbij.

• ADL-training (zelfzorg)

• Hulpmiddelenadvies

• Zinvolle dagbesteding

• Energiemanagement

• Transfertraining: hoe verplaatsen we ons binnen de woning.

• Psycho-educatie : bv. hoe omgaan met het ouder worden/ hoe

omgaan met verlieservaringen….

Voor meer info, kan je navraag doen in het wzc Huize Vincent of bij de

coördinator van het project.

Elien D’Hooge (0490 56 65 02 of elien.dhooge@zorgnetwerktrento.be )

www.somplus.be
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Lenteschoonmaak

Ken je het fenomeen – misschien ook uit je eigen jongere jaren – dat je

plots een drang voelt de ramen te willen poetsen van zodra de eerste

lentezon tevoorschijn komt? Her en der zie je het nog steeds in het

straattoneel. Vinnige huisvrouwen – al dan niet met een voorschoot aan -

staan op hun laddertje ramen te poetsen. En niet enkel de ramen. Ook

gordijnen worden gewassen. En terwijl die in de wasmachine zitten zullen

we maar meteen de kasten in het tuinhuisje opruimen, de spinnenwebben

onder de dakgoten verwijderen, de garage uitkeren, enzovoort. Die eerste

lenteschoonmaak… ach, het heeft wel iets.

Het huis schoonmaken en opruimen verwijst ook naar een diepere

behoefte, namelijk het opruimen van je hoofd. Want wat verzamelen we al

niet in dat kleine hoofdje van ons? Heeft niet ieder van ons de diepere

nood ook dáár een lenteschoonmaak te houden? Ja, de ramen van ons

kopje open zetten. En laat maar waaien. Laat die lentezon maar binnen.

Lucht en licht hebben we nodig.
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Zo vaak en zo’n lange tijd slepen we van alles en nog wat mee in dat arme

hoofd van ons. Een mens zou er een punthoofd van krijgen. Ja, compassie

moeten we hebben met dat hoofdje van ons.

De lente leert ons de ramen van ons leven te openen om de schoonheid

en de warmte rondom ons binnen te laten. De lente leert ons verder te

kijken dan onze kleine neus lang is.

Voorstel: Als de lente de dag belicht met haar warme zonnestralen, neem

dan even halte. Open het raam, of ga de tuin in. En luister naar de vogels,

snuif de lentegeuren op, haal heel diep adem, sluit je ogen en kijk in de

zon. En glimlach. Ja, glimlach naar het leven. Dankbaar om wat is, in vrede

met je bestaan, blij om dát gevoel.

Een mooie lentetijd gewenst voor ieder van u.

Kris
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Beste bewoners, familieleden en iedereen

betrokken bij Huize Vincent,

Zoals jullie waarschijnlijk hebben vernomen heb ik

na bijna 24 jaar tewerkstelling in Huize Vincent

beslist een nieuwe uitdaging aan te gaan.

Graag wil ik van iedereen afscheid nemen. Ik heb

dit trachten te doen door de laatste dagen veel in

huis rond te lopen, maar indien we elkaar hebben

gemist, wil ik u via deze weg danken en het

allerbeste toewensen.

Ik ben zeer dankbaar om zo veel jaren te mogen

werken in Huize Vincent, te mogen groeien en

ervaring op te doen. Ik ben blij dat ik gedurende

de voorbije jaren zo veel mensen mocht

ontmoeten en voor hen ten dienste staan.

Huize Vincent - met heel het team van directie en

medewerkers - wil u een thuis aanbieden waar je

terecht kan met al je vragen en noden, waar je de

dingen open kan zeggen.

Ik wens u het allerbeste.

Greet Reyniers

Een dankwoord van Greet
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"Hoe we denken ,bepaalt hoe we ons voelen en

hoe we ons voelen, bepaalt hoe we handelen ,

het bepaalt dus ons doen en laten (het bepaalt of

we kunnen lachen, dansen, complimenteren,

ondersteunen, positief zijn, hoe we zorgen voor

onze bewoners…..)"

"We beschikken in dit huis over

vele medewerkers die gedreven

zijn door het aanbieden van

een warmmenselijke zorg en

die huiselijkheid hoog in het

vaandel dragen."

"Naast het aantrekken van

bijkomende bestuurders, wordt

er ingezet op de tevredenheid

van ons personeel door kleine

financiële incentives ( o.a.

maaltijdcheques) en het

investeren in degelijke

werkinstrumenten zoals ICT/

telefonie/ zorgdossier."

"Laat ons verder samen kleine geluksmomenten

creëren voor mekaar en voor onze bewoners.

Ik wens jullie daarbij vrede en alle goeds. “

Kris Beeckman

Voorzitter bestuursorgaan Huize

Vincent vzw

Aan het woord...

Op onze nieuwjaarsreceptie kwam voorzitter Kris

Beeckman aan het woord. We wouden jullie

enkele van zijn inspirerende uitspraken uit zijn

speech zeker niet onthouden:

"Huize Vincent heeft een

uitstekend imago en biedt

een echte warme thuis aan de

bewoners. Dat danken wij

aande inzet en mindset van

alle collega's in de zorg."
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Afscheid van

Ruys Francois overleden op 05/01/2023

Leeman Nelly overleden op 15/01/2023

Buyens Eddie overleden op 23/01/2023

Zr. Hugo overleden op 03/02/2023

Brys Simone overleden op 17/01/2023

De Cauwer Victor overleden op 25/01/2023

Van De Vijver Marc overleden op 06/02/2023

Blommaert Robert overleden op 11/01/2023
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Wij wensen de families veel sterkte toe met het verlies van

hun dierbaren.

De Nil Jozef overleden op 27/02/2023

Zr. Ida overleden op 6/03/2023

Bradley William overleden op 7/03/2023

Brys Lea overleden op 10/03/2023

Van Buynder Marcella overleden op 07/02/2023

Wauters Ludwig overleden op 12/03/2023

Voor altijd in ons hart...

Van Vlierberghe Paula overleden op 24/03/2023
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Dag van de zorg

Gelukkig is de mens die tot het einde

Handen mag voelen die goed doen.

De hand die met aandacht wast – Dank Zorgpersoneel én nachtploeg !

De hand die met zorg het eten maakt – Dank Keukenteam !

De hand die met vastberadenheid poetst, elke dag opnieuw – Dank

onderhoudsploeg!

De hand die alle mankementen herstelt – Dank Koen en Steven !

De hand die troost brengt en luistert – Dank Kris !

De hand die zorgt voor correcte administratie – Dank Maureen en Saskia !

De hand die bij nieuwe opnames steun biedt – Dank Cindy !

De hand die vrijwillig steeds opnieuw paraat staat – Dank vrijwilligers !

De hand die blijft investeren in een warme thuis – Dank Team W&L

De hand die dienend leidt – Dank Directie en teamcoaches !

Geen mens kan leven

Zonder die hand,

Die teder is, die behoedt,

Die beschermt,

Die moed uitstraalt !

Vanuit ieders expertise, draagt elke HAND bij tot een mooie en warme

thuis in Huize Vincent, elke dag opnieuw, ieder met zijn sterktes en een

gouden hart !

Duizend maal dank voor jullie voortdurende inzet !
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Fotopagina
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April

Mei

2 april Zr. Yolande 87 jaar

2 april Schoukens Julienne 95 jaar

10 april Leon Vanstraceele 89 jaar

10 april Van Poecke Fabienne 83 jaar

11 april Vermeulen Maria 88 jaar

11 april Ceulen Marie-José 87 jaar

11 april Vermeire Christiane 76 jaar

17 april Oelbrandt Alphonsina 95 jaar

21 april Van Lombergen Elisa 98 jaar

24 april Depyper Charlotte 97 jaar

25 april Vanderghote Lucienne 92 jaar

26 april Vanderhaeghen Gabriella 95 jaar

28 april Gosselin Maria 90 jaar

Jarigen

5 mei Vanderbiest Getty 91 jaar

6 mei Lukacs Maria 85 jaar

7 mei Van Steelant Margareta 96 jaar

19 mei Perdaen Maria 96 jaar

22 mei Van Landeghem Liliane 85 jaar

23 mei De Vree Maria 95 jaar

24 mei De Doncker Rudy 68 jaar

26 mei De Bondt Godelieve 81 jaar

30 mei De Haes Simonne 81 jaar
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8 juni Van Puyenbroeck Theofiel 87 jaar

10 juni De Laet Joseph 89 jaar

12 juni Galle Vera 86 jaar

16 juni Van De Walle Marc 66 jaar

17 juni Hemelaer Freddy 85 jaar

19 juni Meeus Paulette 86 jaar

Wij wensen jullie een hele fijne en gelukkige verjaardag toe!

Juni
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Fotopagina
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Activiteitenkalender

Noteer alvast volgende datums in jullie agenda:

Zondag 9 april receptie en misviering Pasen in de Meerpaal om 10u15

Maandag 17 april lingerieverkoop "Petra's lingerie" voor het eerste

verdiep om 13u30

Donderdag 27 april dorpswandeling in Tielrode in het kader van de

week van de valpreventie, verzamelen om 13u15 aan de inkom

Woensdag 10 mei bedevaart in Tielrode voor het eerste verdiep

Woensdag 17 mei bedevaart in Tielrode voor het tweede en derde

verdiep

Maandag 12 juni personeelsoptreden "The masked singer"
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Activiteiten Antennepunt

In centrum Temse bestaat al enkele jaren het lokaal dienstencentrum

't Achterpoortje. Dit is is een neutrale en laagdrempelige ontmoetingsplaats

voor iedereen. Ook mantelzorgers kunnen bij ons terecht. In onze

ontmoetingsruimte kunnen mensen iets komen drinken, anderen

ontmoeten en een praatje maken, gezelschapsspelen spelen... Naar

aanleiding van een bevraging die vorig jaar werd gehouden door

’t Achterpoortje bij de inwoners van Temse kwam naar voor dat heel wat

inwoners van Tielrode nood hebben aan meer sociaal contact en

ontmoetingsmogelijkheden. Door het beperkte aanbod aan openbaar

vervoer is het voor de Tielrodenaar niet altijd even makkelijk om

’t Achterpoortje te bereiken.
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Daarom werd beslist om, samen

met een aantal partners, een

eerste antennepunt op te starten

buiten de gemeentekern, dit in

de ontmoetingsruimte van 'De

Brabander' in Tielrode

(Antwerpsesteenweg 98-108)

Iedere tweede dinsdag van de

maand tussen 11.30 en 16 uur

kan je hier terecht om elkaar te

ontmoeten, voor een leuke

activiteit en voor een heerlijk

kommetje soep.
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Harmonie St. Cecilia

Op zaterdag 19 maart mochten we

nog een keer de Harmonie Sint-Cecilia

uit Temse/Tielrode ontvangen in ons

WZC. En zoals steeds was het weer

een heus feest. Muziek, samenzang,

zelfs dans, en dit met een drankje en

een hapje. En vooral heel veel blijde

enthousiaste gezichten, zowel bij de

Harmonie, onze bewoners,

vrijwilligers en medewerkers.
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Het is bijna mei en dan gaan we met Huize Vincent op bedevaart. Vorig

jaar reden we met twee overladen bussen naar Oostakker. Dit jaar doen

we het dichter bij huis, en wel in ons eigen Tielrode. Het kerkje van Sint-

Jozef (de oude parochiekerk), door vele Tielrodenaars gekend en geliefd, is

een uitstekend plekje om even ‘stil te vallen’.

Waarom gaan mensen op bedevaart?
Oh, daar zijn zoveel redenen voor. En elke reden is beslist goed. Zo zijn er

mensen die een bepaalde bedevaartsplaats uitkiezen, om bijvoorbeeld

voorspraak te vragen van een heilige. Hier in Tielrode komen mensen

dagelijks kaarsen branden bij het beeld van Sint-Jozef. Enkel de vlam in de

kaars kent de reden waarom iemand bij de heilige Jozef komt bidden.

Anderen gaan op bedevaart om even alles ‘los te laten’; even de ramen en

de deuren van het hart wijd geopend, blik op Oneindig, al dan niet met

een hoofdletter.

Weer anderen gaan op bedevaart om tot zichzelf te komen, om zichzelf

‘tegen te komen’. Vaak zijn bedevaarten een aanloop naar verdere keuzes.

En dan zijn er nog dat soort mensen die op bedevaart gaan voor de

pannenkoek en de trappist, de ambiance rond een bedevaartsoord, de

tradities, en zo meer.

Maar om welke reden men ook op bedevaart gaat, achterliggend, of diep

vanbinnen, zit er bij ieder een hunker naar God, naar Hem die met ieder

van ons het beste voorheeft.

En als een kaars ons herinnert aan God, laat ons dan maar af en toe wat

kaarsen branden.

En wat die pannenkoek met die trappist betreft… laat ons er maar deugd

van hebben. Maar vergeet niet te knipogen naar hierboven, want als God

er niet was, was er ook geen trappist.

Bedevaart versus trappist
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Fotopagina
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Uit de oude doos

Theo Vanderbiest was een beroepsfotograaf in Temse en heeft de foto’s

gemaakt voor deze postkaarten. Hij is geboren in Laken op 29 juli 1878 en

overleden in Temse op 8 augustus 1957.

De Temsebrug is een bruggencomplex over de Boven-Zeeschelde ter

hoogte van Temse. De brug verbindt Temse en het Waasland in de

provincie Oost-Vlaanderen op de linkeroever, met Bornem en Klein-Brabant

in de provincie Antwerpen op de rechteroever.
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De Scheldebrug is met 374 meter de langste brug over water van België en
is de laatste brug over de Schelde naar de zee toe. De oudste brug in Temse

werd gebouwd in 1870 en was een spoorbrug met wat ruimte voor

voetgangers en karren. Deze brug is in 1940 opgeblazen. De vervanger uit

1955 is tevens een volwaardige verkeersbrug. In 2009 werd er nog een

tweede verkeersbrug naast gelegd.
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De eerste Scheldebrug in Temse werd ontworpen door de Franse ingenieur

Gustave Eiffel. Deze 343 meter lange brug werd ingehuldigd op 30

november 1870. De brug bestond uit twee vaste aanbruggen met

vakwerkopbouw, en een draaideel dat bij opening voor twee vaargeulen

van 20 meter zorgde. Ze maakte deel uit van de spoorlijn over de Schelde

van Mechelen naar Terneuzen. Naast de spoorwegverbinding was de brug

ook een tolbrug met een doorgang voor dieren en voetgangers.
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Terugblik

Op donderdag 2 februari hebben we allen Maria-Lichtmis gevierd.

Gedurende deze week werd elke afdeling traditioneel getrakteerd op

pannenkoeken. Deze vielen (zoals je kan zien) erg in de smaak.

Pannenkoeken met confituur, boter, choco, bloemsuiker, donkerbruine of

lichtbruine suiker,... Voor ieder wat wils!
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Opstart warme keuken

Bij de start van de lente is onze "warme keuken" opgestart. Dat betekent

dat het eten vers klaar gemaakt wordt in Huize Vincent. Voorlopig worden

er vier dagen in de week (dinsdag t.e.m. vrijdag) vers gekookt, de andere

dagen komen de maaltijden nog van het Vitaz ziekenhuis.

Wat kunnen jullie zoal verwachten van de nieuwe "warme keuken" ?

Kok Kris en het keukenteam zullen vier keer in de week voor een gezonde

lekkere maaltijd zorgen die aansluit naar jullie smaak en wensen. De

maaltijden zullen iets verfijnder zijn dan jullie gewoonlijk krijgen van het

ziekenhuis. Er zal meer variatie zijn in de aardappelbereidingen zoals

gekookte aardappelen, puree, gebakken aardappelen,... Ook zal er meer

rijst, pasta,... op de menu staan. Desserts en soepen zullen huisbereid

gemaakt worden i.p.v. aangekocht worden. De maandelijkse feestmaaltijd

zal nog steeds doorgaan maar wordt dus ook door ons keukenteam

gemaakt, hierdoor zullen jullie eens iets anders op jullie bord krijgen zoals

bijvoorbeeld Lokerse paardenworsten, asperges,...

Er zal ook meer seizoensgebonden gekookt worden zodat we altijd lekker

verse groenten op ons bord krijgen.

Op 21 maart gingen we van start met "echte" Vlaamse kost: stoofvlees met

frietjes, dit viel al enorm in de smaak. Lekker saus en mals vlees ! Direct een

succes !

Hebben jullie verzoekjes of wensen voor de nieuwe menu ? Dan kunnen

jullie steeds terecht bij onze kok Kris Van Raemdonck.
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We sluiten een warm en gezellige seizoen af, om naar een seizoen te gaan,

die heel veel vreugde en frisheid meebrengt.

Als we aan de lente denken, gaat dat over Pasen, de dagen die lichter

worden en dus ook langer.

De bomen die in bloei komen, bloemen die ontluiken, denk aan het mooie

geel van de paasbloemen. De vogels die nestjes maken om hun eieren in

te leggen. Stilaan schuiven wij naar Moederdag, en zo richting zomer.

Deze frisheid kunnen wij allemaal uiten in onze creativiteit. Zo hebben we

zelf onze paasdecoratie gemaakt in allerlei kleuren die ons vrolijk maken.

En dit is nog maar het begin.

Omdat we één keer per week samenkomen om dit allemaal te maken,

moeten we keuzes maken.

Na Moederdag, gaan we denken aan de zomer, zon, zee, vlinders……...

Wij genieten van alles wat we samen maken, en zijn best fier op alles wat

jullie doen.

Wie zin heeft om mee te doen is altijd welkom.

De crealievelingen van de Kouter en ‘t Veer, An, Erna, Julie en Annelore

Kleur en fleur
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Moederdag

Op de tweede zondag van mei vieren we traditiegetrouw Moederdag. Vaak

wordt gezegd dat deze dag is uitgevonden door de media en de

commercie, maar een dag ter ere van moederfiguren is al terug te vinden

in het oude Griekenland. De oorsprong van Moederdag zoals wij het nu

kennen is echter afkomstig uit Amerika.

Moederdag heeft verschillende oorsprongen. Zo werden in het klassieke

Griekenland de Rhea, de grote Moeder der Goden vereerd en de Romeinen

kenden al een soort 'Moederdag', die niet jaarlijks plaatsvond, maar

maandelijks. Verering van moederfiguren vindt overigens nog steeds

plaats: de katholieke kerk vereert al eeuwenlang de moeder van Jezus,

Maria. Al lijkt die verering weinig op onze 'moederdag'.

Woodrow Wilson en moderne moederdag

In Amerika kwam de Moederdagtraditie in 1870 op gang. Julia Ward How

startte een grote publiciteitscampagne voor een dag die in het teken moest

staan van pacifisme en ontwapening door vrouwen. De dag werd echter

pas echt populair in 1907, toen Anna Marie Jarvis haar eigen moeder begon

te eren, nadat die tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) voor

medicijnen en andere goederen voor moeders had gezorgd. In 1914

besloot de Amerikaanse president Woodrow Wilson dat elke tweede zondag

in mei voortaan de nationale feestdag Mother’s Day zou zijn.

In Antwerpen wordt moederdag niet in mei gevierd maar op 15 augustus.

Wij vieren hem dit jaar op zondag 14 mei, zet alle moeders jong of oud die

dag maar eens extra in de bloemetjes !
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Vaderdag

De geschiedenis van Vaderdag

Moeders worden al veel langer dan vaders met een speciale dag geëerd.

Naar verluidt is Vaderdag in 1909 geïntroduceerd door mevrouw Sonora

Smart Dodd, uit de staat Washington, waarbij zij haar vader, William

Jackson Smart, wilde eren. Hij was een veteraan uit de Amerikaanse

Burgeroorlog, die weduwnaar was geworden, nadat zijn vrouw in het

kraambed bij de geboorte van hun zesde kind gestorven was. Toen zijn

dochter volwassen geworden was, wilde ze de kracht en het

doorzettingsvermogen van haar vader onder de aandacht brengen. Zij

was hiervoor geïnspireerd door Anna Jarvis, die een jaar eerder een

Moederdag had gelanceerd.

De eerste Vaderdag vond toen plaats op 19 juni 1910 in Spokane in de

staat Washington. President Calvin Coolidge steunde in 1924 het idee om

een Vaderdag te vieren, maar het geheel uit mannen bestaande

Amerikaanse congres wilde niet iets doorvoeren dat zo de mannen in het

zonnetje zette. Het effect hiervan was dat de dag pas officieel in de VS

erkend werd tijdens het presidentschap van Richard Nixon in 1972.

Vaderdag is een feestdag ter ere van vaders, waarbij hun vaderschap,

vaderlijke plichten en de invloed van vaders in de samenleving wordt

gevierd. In België viert men vaderdag op de tweede zondag van juni.

Deze valt dit jaar op zondag 18 juni.
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Praatcafé Dementie 8/06

Iedereen van harte welkom op het Praatcafé Dementie dat op 8 juni bij ons

in Huize Vincent zal plaatsvinden. Tijdstip 19u30 tot 21u30. Deze avond

komt het thema “Help er is iets niet pluis! Waar kan ik terecht?” aan bod.

Gastsprekers die avond zijn Eve Van den Berg, geriatrisch dagziekenhuis

Vitaz en Jessica Blommaert, overlegcoördinator Solidaris. Na de voorstelling

is er tijd en ruimte om hierover na te praten met een drankje.

Toegang is gratis na inschrijving. Om in te schrijven surf je naar :

www.praatcafedementie.be/waar/sint-niklaas of bel naar 03/778 55 83

Door deze bijeenkomst te laten doorgaan in Huize Vincent kan ik jullie laten

kennismaken met het Praatcafé dementie, waar we als instelling samen in

de organisatie zitten.

Het Praatcafé Dementie is een gratis driemaandelijkse bijeenkomst voor

familieleden en vrienden van personen met dementie. Op het Praatcafé

staat elke keer een ander thema centraal. Er wordt een deskundige

uitgenodigd die een bepaald aspect van dementie toelicht. Het Praatcafé

wil dementie bespreekbaar maken.

Door een ongedwongen sfeer wordt de mogelijkheid gecreëerd om

ervaringen uit te wisselen en contacten te leggen met lotgenoten. Met als

één van de doelstellingen het doorbreken van het taboe rond de

aandoening. Gewoon luisteren kan uiteraard ook.

Het Praatcafé Dementie wil een plaats zijn waar mensen met hun vragen en

twijfels terecht kunnen in een ontspannen sfeer. Een plaats waar men

kennis kan maken met anderen, nuttige informatie opdoen en ervaringen

uitwisselen.

U bent dan ook telkens van harte welkom!

Referentiepersoon dementie Inge
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Kijk eens naar mij
Nee, naar mij

Achter mijn ziekte
Daar zie je mij

Vraag hoe het gaat
Aan mij !

Ik ben hier
Ik zit erbij
Wie ben ik
Ken je mij

Wie ik ben wat ik weet
En wat ik doe en wat ik deed

Ik leef
En dat ik niet anders ben

Alleen omdat ik soms vergeet.
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Spelletjes

Met dank aan onze bezige bij Jan (de kinesist) om dit kruiswoordraadsel

voor ons te maken!
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Oplossing:
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Start van de zomer

21 juni 2023
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Algemeen Directeur:

Dhr. Koen Van Wauwe 03/710 51 30

Opname verantwoordelijke:

Cindy De Meester 03/710 51 30

Receptie en administratie:

Saskia Weyn 03/710 51 30

Maureen Van Damme 03/710 51 30

Verpleging- verzorging:

Van Goethem David: leegroepcoach Stille droom

Ilse De Rechter: afdelingsverantwoordelijke Polderzicht 03/710 51 31

Ellen De Ryck: afdelingsverantwoordelijke De Kouter 03/710 51 32

Heidi Cool: afdelingsverantwoordelijke 't Veer 03/710 51 33

Technische dienst:

Koen Van Damme 03/710 51 37

Steven De Roeck 03/710 51 37

Paramedici:

Kris De Vleeschouwer (Zinzorg en Pastoraat) 03/710 51 73

Veronique Werkers (Kinesist) 03/710 51 79

Koen Buytaert ( Kinesist) 03/710 51 79

Gina De Roeck ( Begeleider Wonen en Leven) 03/710 51 76

Annelore Seghers ( Begeleider Wonen en Leven) 03/710 51 76

Lien Van Reamdonck ( Ergotherapeut) 03/710 51 74

Imke Pots ( Ergotherapeut) 03/710 51 69

Julie Van de Velde (Ergotherapeut) 03/710 51 75
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