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De redactie van de huiskrant staat steeds open voor
bemerkingen, rechtzettingen en verbeteringen van

foutieve informatie.
Indien u opmerkingen of vragen heeft omtrent de

huiskrant kan u steeds terecht bij Imke, Julie en Kris.

Wij staan zeker ook open voor ideeën rond nieuwe thema's.

Antwerpse Steenweg 103, 9140 Tielrode

Email: info@huizevincent.be

www.huizevincent.be

Facebookpagina: Huize Vincent

Instagram: wzchuizevincent
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Zo mooi als de herfst is, zo mooi is elke mens.

Hoe mooi is de herfst,
bladeren in prachtige kleuren,

seizoen van oogst,
vruchten sappig en vol.

Zo mooi is elke mens
in de herfst van het leven
waarin we kunnen tonen

hoe het leven ons gevormd heeft.
Want ook al zijn onze wortels

bepalend voor wie we zijn,
wat we betekenen voor anderen

tonen we in het delen van de vruchten
van wat we hebben bereikt.
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Beste lezers,

Nu de dagen korter worden en de donkere uren in omvang toenemen, zijn

we toe aan onze volgende herfsteditie. Bij de verschijning van de vorige

krant moest de zomer zich nog op gang trekken, hadden de meeste nog

vakantieplannen en keken we hoopvol uit naar momenten van

onthaasting.

Nu zijn we reeds drie maanden verder en bieden we jullie deze huiskrant

met als thema ’warmte’ aan. Dat de herfst zijn intrede gedaan heeft, daar

kunnen we al niet meer naast kijken. De bomen beginnen van kleur te

veranderen of hebben hun bladeren al verloren en ook de velden geven

hun opbrengsten af. Normaliter maakt ook wzc Huize Vincent zich stilaan

klaar voor de winter en zullen we de warmte vooral binnen gaan zoeken.

Dat zullen we ook doen.

Ondanks de energiecrisis, zullen we niet alleen letterlijk de bewoners de

nodige warmte aanbieden, onze verwarming blijft op 22 graden minimaal,

doch ook met het aanbieden van vele zinvolle dagbestedingsactiviteiten.

De verschillende multidisciplinaire teams, ondersteund door meerdere

diensten en met de steun van onze vele vrijwilligers zullen inzetten op het

bieden van deze warme zorg. Op deze manier willen we ook een antwoord

bieden op de negatieve beeldvorming die opnieuw onze sector treft.

Daarnaast geef ik mee dat de sector ouderenzorg verder in volle

verandering is. Vanaf 2023 wordt de zorgbehoevendheidsschaal (Katz)

vervangen door de Belrai waardoor alle zorgactoren dezelfde schaal zullen

gebruiken. Huize Vincent bereidt zich volop voor op deze verandering.

Daarnaast is er de verdere digitalisering van de gegevensstromen; is er de

uitrol van een nieuw zorgdossier en staat de sector opnieuw voor een

grote uitdaging om voldoende medewerkers te vinden voor de

ouderenzorg. Laat ons hopen dat de mogelijkheden tot zij-instroom nieuwe

kandidaten mag aanbrengen… onze sector heeft echt nood aan mensen

met een ‘warm’ hart.

Voorwoord
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Tot slot wil ik in dit voorwoord nog even terugkomen op twee

gebeurtenissen die me de voorbije periode sterk getroffen hebben.

Vooreerst de ondersteuning die we deze zomer mochten ervaren van

familie en vrijwilligers -om de hittegolf die ons land gekend heeft -goed te

kunnen managen. Dankzij al deze bijkomende inspanningen zijn we toch

weerom in geslaagd om de nodige koelte te kunnen aanbieden. Een dikke

pluim dan ook aan een éénieder om de schouders eronder te zetten.

Ten tweede de familienamiddag van 17 september. Op deze dag mochten

we heel wat familieleden verwelkomen in het kader van onze familiedag

voor personen met dementie. Mede dankzij de inzet van talloze

vrijwilligers en personeel werd ook deze bijeenkomst een geslaagd

gebeuren.

Afsluiten doe ik dit voorwoord door de wens uit te drukken dat ik hoop

dat de vele veranderingen ons niet teveel overlast zal bezorgen en dat

vele geplande activiteiten een goede remedie zullen zijn tegen de koude

en donkere dagen die ons te wachten staan. Deze bewonerskrant met

haar vele rubrieken is er alvast één van.

De redactie wenst alle lezers alvast heel veel leesplezier toe.

Koen Van Wauwe

Algemeen directeur

Wzc Huize Vincent
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Bezoek van de ijskar

Op 5 juli genoten onze bewoners van een heerlijke traktatie!
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Menselijke warmte
is kostbare energie

Al maanden wordt gewaarschuwd voor stijgende energieprijzen. Heel wat

mensen, gezinnen, bedrijven, zullen het inderdaad voelen in hun

portemonnee. Vooral voor die mensen die elke cent al moesten omdraaien

wordt dit een moeilijke winter. Laat ons hopen dat de politiek en de

samenleving de nodige creativiteit vindt waar solidariteit met zij die amper

rond komen werkelijk handen en voeten mag krijgen.

Maar gelukkig hangt een mensenleven en een samenleving niet enkel af

van energiefacturen. Er bestaat ook nog zoiets als menselijke warmte. En

het goede nieuws is dat dit volledig gratis is: door God, of door het leven

zelf, aangeboden. Heerlijk toch.

Het enige dat we moeten doen is kiezen om eraan deel te nemen. Je kan

namelijk ook de keuze maken om koel te zijn naar je medemens, alsof er

geen hartelijkheid bestaat. Wat jammer is. Want daardoor missen we de

trein om van een menselijk samenzijn een mooi en warm gebeuren te

maken.

Laat ons kiezen voor de warm-hartigheid. Het doet de ander, en ook

onszelf, zo’n deugd. Het schept een samenzijn van thuis-komen bij elkaar.

Een woonzorgcentrum, zoals Huize Vincent, kan een plek zijn waar

menselijke warmte ten diepste beleefd wordt als een bedding waar de

bewoners geluk en vrede vinden. En het moet gezegd: wanneer je door de

gangen loopt van Huize Vincent, of het cafetaria bezoekt, wanneer je

deelneemt aan activiteiten, of je komt op de maaltijdmomenten, dan zie je

die menselijke warmte wel degelijk aanwezig. Je merkt het door woorden

die mensen gebruiken, door aanrakingen, door gebaren, door een wijze

van ‘zijn’. Mensen voelen zich thuis bij elkaar, met hun lief en hun leed. En

da’s mooi. Het is iets om te koesteren en te verzorgen.

Laten we met z’n allen – bewoners, medewerkers, vrijwilligers, familieleden

– hier blijvend aandacht aan schenken. Meer dan ooit heeft onze wereld

nood aan dergelijke warme plekken.

En ook al zijn we niet volmaakt, en kan altijd alles beter, in Huize Vincent is

menselijke warmte vaak aanwezig.

Een ‘warme’ dank aan iedereen !!
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Woe 1 jan

Nieuwe medewerkers

Hallo iedereen!

Ik ben Evelyne

en sinds kort

werk ik in het

woonzorgcentrum

als orthopedagoge.

Wat doe ik hier nu juist?

Ik werk activiteiten uit op maat van de bewoner. Zowel individuele

activiteiten als groepsactiviteiten. Daarnaast spreek ik graag een bewoner

of familielid aan voor een klein gesprekje. Verder help ik ook bij de

algemeen dagelijkse levensverrichting zoals begeleiden bij het wassen,

samen het bed opmaken, de was weg leggen, etc.

Nu wat meer over mezelf…

Ik ben 20 jaar en wanneer ik niet in het rusthuis ben zal je mij vinden in de

fitness. Daarnaast ben ik heel graag creatief bezig. Zo heb ik altijd wel een

brei ‘projectje’ liggen of schilder ik eens. Maar ik hou mij ook graag bezig

met andere materialen zoals klei, hout en stof. Hierin leef ik mij echt uit.

Wanneer ik een dagje vrij heb ga ik eens graag op uitstap naar een stadje.

Dan ga ik meestal shoppen of bezoek ik eens een museum. Als ik een

paar dagen thuis ben durf ik al snel een reisje te boeken naar het

buitenland.

Mijn ideale avondje thuis? Dat is met mijn hondje Luna, mijn vriend, een

goede film en natuurlijk een bol wol!
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Een jaar lang werkte ik als ergotherapeut binnen het psychiatrisch

centrum Sint-Hiëronymus. Daar kreeg ik als mobiele therapeut de kans

om met verscheidene doelgroepen samen te werken!

Vanaf september ben ik gestart binnen Huize Vincent. De warme

ouderenzorg spreekt mij dan ook echt aan. Hier is het mijn ambitie dat de

bewoner een gevoel van betekenisvolheid ervaart en zich vooral ook thuis

voelt.

Ik probeer daarom activiteiten te organiseren die zo dicht mogelijk

aansluiten bij hun eigen leefwereld, waarbij ze de kans krijgen om elkaar

te ontmoeten in gemeenschappelijke interesses.

Tenslotte streef ik ernaar om de bewoner zoveel als mogelijk zijn eigen

leven in handen te laten nemen. Dat ze het leven kunnen leven waarbij ze

zich goed en veilig voelen. Hierbij probeer ik mij zoveel mogelijk in te

leven in de belevingswereld van de bewoner.

Ik ben ervan overtuigd dat ik hier nog veel zal bijleren en ben benieuwd

naar wat we in de toekomst samen zullen meemaken!

Liefs,

Lien

Dag allemaal!

Deze editie van het

huiskrantje leek mij de

uitgelezen kans om mezelf

eens voor te stellen aan jullie!

Ik ben Lien, 23 jaar jong en

woonachtig in Temse.

Ongeveer een jaar geleden behaalde ik

mijn tweede diploma binnen de

Ergotherapie. Ik had namelijk al een

traject binnen Orthopedagogie achter

de rug. Mijn ervaring binnen het

werkveld is daarom ook nog vrij

“beperkt”.
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Na een loopbaan van meer dan 25 jaar in de culinaire wereld, heb ik me

hier geëngageerd om weer een eigen keuken uit te bouwen, zodat we bij

Huize Vincent in de nabije toekomst zelf onze warme maaltijden kunnen

gaan verzorgen. Momenteel zijn we volop bezig met de inrichting van de

keuken en de aankoop van de nodige materialen.

Ook na de werkuren zit ik niet stil: koken en proeven zijn en blijven mijn

grootste passies, maar ik maak ook graag tijd voor mijn gezin, onze

huisdieren en een concertje nu en dan.

Ik ben eveneens bestuurslid bij Vestjes- en Molekenskermis in

Waasmunster, bekend van het eeuwenoude waterbaktornooi.

Ik kijk er alvast naar uit u allen beter te leren kennen. Spreek me gerust

aan wanneer u vragen of opmerkingen heeft over de maaltijden, of

gewoon voor een gezellig praatje. Ik sta graag tot uw dienst!

Beste bewoner,

Mag ik me even voorstellen?

Ik ben Kris, kok en

keukenverantwoordelijke in

Huize Vincent.

Verder verwelkomen wij graag volgende medewerkers op

afdeling polderzicht:

• Yalcinkayo Kadiriye zorgkundige gestart in september

• De Donder Océane zorgkundige gestart in september

• Soet Vicky zorgkundige gestart in september

afdeling Kouter:

• Chaymae Belhaid zorgkundige gestart in augustus

• Van den Bossche Ina zorgkundige gestart in augustus

afdeling 't Veer:

• Tekin Biseng zorgkundige gestart in juni

andere nieuwe medewerkers:

• Van den Bergh Kirsten verpleegkundige in de nacht gestart in

september

• Mestdach Mario keukenmedewerker gestart in september
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In het kader van het feest van Sint-Vincentius mogen we op 7 oktober het

Muzikaal Gebak weer verwelkomen in Huize Vincent. Het Limburgse duo

Koen en Elly brengt een mix van entertainment en inhoudelijke rijke liedjes.

Ook hun bindteksten mogen er zijn. Wanneer je een optreden van hen hebt

meegemaakt ben je dankbaar dat je leeft, en heb je weer energie om er

tegenaan te gaan.

Uitnodiging
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't Veer van Tielrode

Op donderdag 22 september en vrijdag 23 september namen we met

enkele bewoners de overzetboot voor een rondvaart op de Durme.

Het waren twee mooie namiddagen waarvan iedereen genoten heeft!
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Mys Annie overleden op 08/09/2022

Voor altijd in ons hart...

Wij wensen de families veel sterkte toe met het verlies van

hun dierbaren.

Todts Andre overleden op 03/07/2022

Afscheid van

Onbekent Polidoor overleden op 11/07/2022

Waterschoot Alphonse overleden op 17/08/2022

De Maeyer Monique overleden op 25/08/2022
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Dag allemaal!

In het vorige krantje hebben we onze creaclub voorgesteld die wekelijks

doorgaat op de Kouter en 't Veer. Daardoor kwamen we tot de conclusie

dat we nog geen naam hadden voor onze club. Aangezien het krantje in

het teken staat van warmte, vonden we het een uitstekend idee om samen

met een lekkere tas koffie een naam te bedenken. Dit uiteraard op een

democratische manier.

Hoe hebben we dit juist gedaan? Wel dat ga ik jullie vertellen. Tip!! lees

grondig wat er gaan nog enkele strikvragen volgen.

Wij (de bewoners, An onze vrijwilliger, Julie, Lien en mezelf Annelore) zijn

gestart met heerlijke koffie en cake. Want zeg nu zelf, het zou anders maar

droog zijn. Daarna hebben we onze hersenen aan het werk gezet, en zijn

zomaar namen beginnen opnoemen. Dit alles uit de losse pols! Sommige

waren saai zoals "Knip en Plak", over andere namen is dan weer diep

nagedacht zoals "Stil- Leven stoort niet".

En zeg nu zelf “een stil-leven” is een hele mooie term in de schilderkunst.

Andere waren dan weer heel creatief, soms ook wel een naam met humor.

Bij de "Kleurzaaiers" denk ik spontaan aan Suske & Wiske, wat dus eerder

als naam klinkt voor een goed stripverhaal.

Verder is er "Kliek Artistiek" genoemd, waarbij ik ons al zie zitten achter

een schildersezel. Bij "Creafestijn" zie ik alles in overvloed waardoor ik niet

kan kiezen. En dan hebben we nog "Knutsel en Frutsel"... Heel toepasselijk,

want soms is het echt wel frutselen hoor! De "Crea-Lievelingen" spreekt

voor zich, namelijk de liefde voor creatief zijn. "Kleur & Fleur", tja zonder

kleur is alles maar saai hé.De drie mogelijke clubnamen die overgebleven

zijn, …… "De Crea-Lievelingen", "Kleur & Fleur", en "Kleurzaaiers".Met één

puntje meer heeft "Kleur & Fleur" gewonnen van "De Crea-Lievelingen".

Ons volgend projectje is onze clubnaam uitwerken, maar dat is voor het

volgende krantje. En iedereen is altijd welkom hoor!

Enkele vraagjes:

Hoeveel namen hadden we bedacht voor onze club?

Welke naam stond op de tweede plaats?

Noem de term van een schilderstijl die vernoemd werd in ons artikel?

De antwoorden vind je op de volgende pagina. Succes!!

Creaclub Kouter en 't Veer
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1) 8

2) de crea-lievelingen

3) Stil leven
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Beste bewoners en familie,

Vanaf heden zal er per kwartaal een gebruikersraad plaatsvinden op elke

afdeling. Op deze gebruikersraad wordt navraag gedaan over

tevredenheid van de werking in het woonzorgcentrum. We ontvangen

graag feedback en tips van jullie. We willen graag inzetten op een warme

en fijne thuis voor ieder van jullie.

Jullie zullen per mail of in de brievenbussen een uitnodiging ontvangen

wanneer deze zal plaatsvinden. Nadien kunnen jullie de verslagen

terugvinden op een centrale plaats op de afdeling, vraag ernaar bij het

team. Elke bewoner krijgt ook een exemplaar uitgedeeld op de kamer.

Graag geven wij al mee welke aandachtspunten hier zullen

besproken worden:

1. Infrastructuur: Wat is goed en wat zien jullie graag anders?

2. De maaltijden: Hebben jullie suggesties?

3. Activiteiten op de afdeling en daarbuiten: Wat vinden jullie

interessant? Wat doen jullie minder graag? Zijn er zaken die jullie zelf

graag georganiseerd zien?

4. Zorgverlening: Wat vinden jullie van de algemene zorg? Zijn er

aandachtpunten die ervoor zorgen dat wij nog zaken kunnen

verbeteren?

5. Varia: Hebben jullie nog andere suggesties of opmerkingen?
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Na-na-na naa na naa
Na na-na na-na naa na-naa
Na-na-na-na-na na-na na naa na
Na-na naa na na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-naa

Je hebt 'r maandenlang naar uitgekeken
De kouwe winter wou maar eerst niet om
Traag en langzaam kropen langs de weken
Maar eindelijk daar was 'ie toch de zon

De nachten kort, de dagen lang
De ochtend vol van vogelzang
'T Scherpe hoge zoemen van een mug
Dan denk je: "Ha, daar is-t-ie dan"
Dit wordt minstens een zomer van een eeuw
Maar lieve mensen, oh, wat gaat 't vlug

'T Is weer voorbij die mooie zomer
Die zomer die begon zowat in mei
Ha, je dacht dat er geen einde aan kon komen
Maar voor je 't weet is heel die zomer alweer lang
voorbij

De wereld was toen vol van licht en leven
Van haringgeur vermengd met zonnebrand
'N Parasol om 't felle licht te zeven
En in je kleren schuurde zacht 't zand
We speelden golf en jeu de boules
We zonden zalig in een stoel
We dreven met een vlot op de rivier
We werden wekenlang verwend
Maar ach, aan alles komt 'n end
Nu zit ik met m'n dia's in de regen hier

'T is weer voorbij die mooie zomer
Gerard Cox (1973)
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'T Is weer voorbij die mooie zomer
Die zomer die begon zowat in mei
Ha, je dacht dat er geen einde aan kon komen
Maar voor je 't weet is heel die zomer alweer lang
voorbij

Na-na-na naa na naa
Na na-na na-na naa na-naa
Na-na-na-na-na na-na na naa na
Na-na naa na na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-naa

Herfst verkleurt weer langzaam alle bomen
'K Heb 's nachts allang weer m'n pyjama an
Dan had je 's in juli moeten komen
Toen sliepen we 's nachts buiten op 't strand
En 's morgens vissen in de zon
En zwemmen zover als je kon
We voeren met 'n boot 'n end op zee
'T Is jammer dat 't over ging
'T Is allemaal herinnering
Daar doen we 't dan de hele winter maar weer mee

'T Is weer voorbij die mooie zomer
Die zomer die begon zowat in mei
Ha, je dacht dat er geen einde aan kon komen
Maar voor je 't weet is heel die zomer alweer lang
voorbij

Na-na-na naa na naa
Na na-na na-na naa na-naa
Na-na-na-na-na na-na na naa na
Na-na naa na na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-naa
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Oktober

November

4 oktober Machtelinckx Maria 91 jaar

5 oktober Gonnissen Elisa 89 jaar

9 oktober Van Lombergen Godelieve 88 jaar

10 oktober De Jonghe Renilda 98 jaar

11 oktober Thoen Victoire 90 jaar

16 oktober Busschaert Gabriel 78 jaar

28 oktober Van Vlierberghe Paula 91 jaar

30 oktober De Baer Yves 67 jaar

30 oktober De Ryck Raoul 88 jaar

31 oktober Volckaert Agnes 91 jaar

Jarigen

3 november Peerens Rita 76 jaar

4 november De Wilde Maria-Ludovica 91 jaar

7 november Rombaut Lea 91 jaar

13 november Quintelier Maurice 73 jaar

15 november Cogen Jacqueline 97 jaar

18 november Loquet Jeanne 86 jaar

29 november Boeykens Paulette 90 jaar

1 december Viane Christiana 96 jaar

2 december Beukelaers Joanna 82 jaar

5 december Verhoeven Cecilia 94 jaar

10 december Kerremans Maria 91 jaar

13 december Zr. Anita 88 jaar

15 december Zr. Hugo 95 jaar

22 december Van Middelem Therese 91 jaar

23 december Van Poeck Julia 94 jaar

December

Wij wensen jullie een hele fijne en gelukkige verjaardag toe!
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Wist je dat...

Mosselen weekdieren zijn?

Maar je mag ze ook in het weekend eten!

Mosseldiner 22/09
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Stille Droom

Op 24 september 2022 konden we na een onderbreking van 3 jaar wegens

COVID opnieuw naar Werelddovendag (WDD) gaan. Tolk Rony, Daniël

(dovenvereniging Waasvrienden), David (leefgroepcoach Stille Droom) en

Gina (wonen en leven) gingen als ambassadeurs Huize Vincent promoten.

Dit jaar ging dit voor Vlaanderen door in Sint-Katelijne-Waver.

Het thema van deze dag was ‘Iedereen hoort erbij‘. Op WDD vragen Doof

Vlaanderen en de verschillende dovenorganisaties over heel de wereld

extra aandacht voor de rechten, cultuur en taal van Dove personen.

De infobeurs die naar aanleiding van deze dag werd georganiseerd

bestond uit een 30-tal verschillende organisaties waaronder CAW, CAB,

SMS, VAPH, VRT, Doof Vlaanderen en ons eigen WZC die allen een bijdrage

leveren om

Dove personen zoveel mogelijk te ondersteunen en tegemoet te komen

aan hun verschillende hulpvragen. Er waren doorheen de dag ook

verschillende workshops waaraan kon deelgenomen worden, maar

daarnaast waren er ook initiaties Vlaamse Gebarentaal.

Voor de kleintjes waren er springkastelen die spijtig genoeg door het

slechte weer vroegtijdig werden afgebroken. In de tenten die voorzien

waren, konden de jongsten zich echter ook laten schminken, een filmpje

bekijken, een spelletje spelen of een boek lezen in de leeshoek.

In de namiddag werd ons een drankje aangeboden door Doof Vlaanderen

omdat zij zich al 45 jaar inzetten voor de Dovengemeenschap en dit

uiteraard op een gepaste manier gevierd moest worden. Voor een hapje

waren er foodtrucks voorzien, kortom voor iedereen wat wils.

Ondanks het regenachtige weer waren er toch heel wat geïnteresseerden

aanwezig wat de dag uiteraard tot een succes gemaakt heeft. Wij hebben

als organisatie mooie contacten kunnen leggen die we nu verder gaan

uitbouwen. Deze bijzondere dag heeft ons dus heel wat warme

ontmoetingen opgeleverd waar we heel dankbaar voor zijn.

Gina & David
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Het leven zoals het was…..

De Klaverbloem is niet zomaar één van de afdelingen van Huize Vincent

maar een groep bewoners die in stuk voor stuk een boeiend leven gehad

hebben.

Niet alleen uit Tielrode maar geboren in Hongarije, gewoond in Steendorp

en gewerkt in Temse. Of geboren in Limburg, gewoond in de Congo en

daarna naar Elversele. Anderen uit Ekeren , gewoond en gewerkt in

Waasmunster, geboren in Temse en via Spanje terug naar Temse. Of van

Temse alle dagen naar Antwerpen om te werken.

Al die verschillende levenservaringen samen zijn een bron van verrassende

gesprekken, passionele discussies en ontroerende verhalen.

Op de Klaverbloem hebben we een warm en gezellig salonnetje, gevuld

met heel veel herinneringen aan de tijd van toen!

In de winter maken we daar graag gebruik van, we maken koffie en

dekken de tafel met ‘ons servies’.

Met een goed boek erbij komen vele herinneringen levendig terug want

ook al is het voor velen lastig om te weten wat er ’s morgens gebeurd is,

wat ze gedurende al die jaren beleefd hebben komt vlot naar boven!

Onze enige afspraak: Wat we hier bespreken blijft onder ons!

Welkom in ons salon
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We starten meestal ‘serieus’ met een boeiend onderwerp zoals ‘Expo 58’,

‘Toen was geluk nog heel gewoon’ of ‘Het leven van de Waaslanders’.

Maar waar we eindigen is nooit gegarandeerd!

‘Expo 58’ roept voor velen de herinnering op aan een fantastische ervaring

uit hun jonge jaren.

Er was wit ‘expo’ brood, ijsjes in 3 belgische kleuren, bussen die vanuit

Temse of Hamme naar Brussel reden, jonge vrouwen uit Temse werden

stewardes in Brussel.

‘Ik ben daar niet geweest, hoe kan dat ?’en toen kwam het terug…. ‘ik was

toen in positie!’ of ‘ik was toen nog een plat kind’ of wie met wie naar de

expo ging, de nodige roddels en dan via een klein zijsprongetje….oei

nee….’ Dat was nog een oud lief van mij! ‘

En dan zie je al die tachtigers genieten van de herinnering aan de

geheime kusjes achter de kerk of handjes vasthouden in de ‘rups’ en

andere ‘pikante’ verhaaltjes die de moeders en vaders van toen niet

mochten weten maar nu vrolijk gedeeld worden.

‘De tijd van toen ‘ was mooi maar niet alles, daar is iedereen het over

eens.

De strijkijzers waren lood zwaar en de pisdoeken met de hand wassen en

te drogen leggen op het gras om ze wit te houden….nee liever niet meer.
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Op school waren de meesters en de juffrouwen streng en je moest thuis

niet klagen of je kreeg er nog een straf bij.

De eerste huwelijksjaren waren voor velen ook niet gemakkelijk. De oorlog

was nog niet zolang voorbij, snel kwamen er kinderen.

Sommigen hadden al een wasmachine maar je moest het wel zelf vullen

met emmers water.

Maar groenten en fruit waren toch veel beter vroeger. Confituur werd zelf

gemaakt, sommigen wel 100 potten per jaar die in de kelder bewaard

werden.

En de rijstpap met echte boerenmelk en bruine suiker…dat moeten we

zeker nog eens maken!

Iemand zei: ‘Raar, ik ben hier nog niet zo lang en vroeger zou ik dat nooit

gedaan hebben zo praten over mijzelf maar hier wel.’

Een zoektocht door het Waasland van vroeger. Een geliefd onderwerp en

via via komen we uit bij de laatste Suisse van Temse die velen nog gekend

en hoe streng die wel was.

En dan… een echte competitie wie de aktes van Berouw, Liefde , Geloof en

de 10 geboden nog kent en niemand die moest onderdoen.’ Te Lourdes op

de bergen’ en het ‘onze Vader in ’t Frans’… Zowat iedereen kende ze nog

allemaal ! De meest ondeugende versies inbegrepen.

Wanneer dan de koffie op is en tijd om te gaan eten dan doen we meestal

samen de afwas van ‘ons servies’ want dat is toch te mooi om in de

afwasmachine te zetten. En alles terug in de kast zoals dat thuis was!

Als dan iemand spontaan

zegt: ‘Amai dat deed

deugd vandaag!

Wij hebben toch een

goed leven gehad met al

die toffe herinneringen!’

dan denk je….

oké dat gaan we

volgende week nog eens

doen!



31

‘Ben je er nog? Hoor je ons, liefste… ?

We hebben je uit handen gegeven,

je toevertrouwd aan de oneindigheid,

een plaats van eeuwige liefde.

We herinneren jouw leven,

je wordt nog steeds verhaald,

hoe je was, hoe je leefde, hoe je liefhad.

Zo graag willen we weten:

Hoe wordt het leven over de dood geleefd ?

Hoe voelt Gods hand waarin je nu rust ?

Hoe is die nabijheid van Gods Licht ?

Liefste, wij stellen onze hoop op de Heer.

We zien naar Hem uit.

We vertrouwen op zijn Woord:

‘Kom allen tot Mij,

Ik zal rust en verkwikking schenken’.

Liefste, ben je er nog ?

Hoor je ons ?

Blijf over ons waken,

en van bij de Heer met ons meeleven.

We zagen, en zien, je graag !!

Woorden bij Allerzielen
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Op 17 september was het eindelijk zover, onze eerste familiedag voor

personen met dementie! In onze "bar misverstand" was het gezellig druk,

naast een hapje en een drankje gaf ons contactkoor het beste van zichzelf!

Er was ook een bingo, een Vlaamse kermis, kinderanimatie en de

opendeur van onze reminiscentieruimte (zie het artikel "welkom in ons

salon" enkele pagina's hiervoor). We verkochten onze zelfgemaakte

geurzakjes en herfststukjes en gaven informatie rond dementie. Het was

een geslaagde dag die zeker herhaald zal worden!

Familiedag
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Uit de oude doos

Met dank aan Ludo Hemelaer om ons deze foto's te bezorgen!
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Vrijwilligers...

Vele handen is samen veel plezier,

bedankt voor elke helpende hand!

Ook dank aan alle vrijwilligers die deze

editie niet in ons krantje staan!
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Traktatie medewerkers

Vrijdag 16 september mochten alle medewerkers van Huize Vincent

smullen van lekkere frietjes. Tijdens deze fijne middagpauze werden ook

de medewerkers die in pensioen zijn gegaan bedankt.



39

Puzzels
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een tijd van verlangen, wachten, ontvangen…

Wanneer deze huiskrant uitkomt zijn we oktober gestart. Zonder vooruit

te willen lopen zal het snel december zijn. En als we aan december

denken, dan denken we aan Kerstmis en de tijd die hieraan vooraf gaat:

de advent; een tijd van verlangen, van wachten, van ontvangen.

Advent is verlangen,

is wachten naar iets heel bijzonders:

God in ons leven.

Het is Hem ontvangen.

Dit mysterie van ontmoeting

vraagt een geduldig uitkijken,

een zacht vermoeden

en geloven

dat het waar wordt.

God laat op zich wachten,

Hij vraagt dat het hart groeit,

doorheen vreugde en tegenvallers,

met vallen en opstaan.

God laat zich veroveren,

Hij geeft zichzelf als geschenk,

Hij laat zich vinden door zoekenden,

mensen met een geopend hart.

Advent is waakzaamheid,

want in elke opdracht

en in iedere mens die ons nodig heeft

komt God ons tegemoet.

Ja, Kerst is een gebeuren van iedere dag,

God die Mens wordt in en onder ons.

Laten we zijn Liefde gestalte geven,

niet morgen, maar vandaag.

Advent...
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